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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Mozes herinnert hen er aan:

-dat de kleding en schoenen die ze droegen foen ze uit Egypte
gingen, na veertig jaar in de woestijn, niet zijn versleten.

-dat ze genoeg eten en drinken hebben gehad.

-dat hun vijanden werden verslagen en ze al land in bezit kunnen
nemen.

Het heeft hun aan niets ontbroken.
Dat is toch wel een enorme aansporing om naar Hem fe luisteren.
En als ze luisteren dan belooft God dat ze worden gezegend.
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Er bljjven nog letters over.
Samen vormen ze een zin. Welke?





