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Er zijn Joden die bij het lezen en bidden een doosje dragen.
Ook hebben ze een doosje aan de
deurpost van hun huis hangen.

In die 2 doosjes zit een opgerold / _
papiertje. Daarop staat een tekst
uit Deuteronomium 6: 4 en 5:

Luister, Israél: de Heer onze God is de enige! Heb daarom
de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw
krachten.

Zoek de dikgedrukte woorden van deze Bijbeltekst in de
woordzoeker op.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een zin. Welke?





