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Bileam zegt: "Ik zeg alleen wat God wil. Bouw 7 altaren
op. Maak 7 stieren en 7 rammen klaar." Balak en Bileam
offeren op elk altaar een ram en een stier. Bileam gaat
een eindje weg staan en wacht op wat God zal zeggen. Na
een poosje komt hij terug en spreekt een.
over Israél uit.
Breng de stieren|
en rammen naar
Balak en Bileam.

Tenten= W

Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze
een zin. Welke?.

Rekensom:
1. Op hoeveel bergtoppen offeren Bileam en Balak?
2. Hoeveel beesten worden geofferd?





