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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op:

Het volk moet precies volgens Gods regels leven.

Ze moeten leren om God op Gods manier te dienen en niet op hun eigen manier.
God geeft regels over:
6 soorfen offers
priesters

feestdagen

rein en onrein eten
rechtspraak

hoe een heilig volk te blijven en rmdm e zijn dan de omringende volken
zorg voor armen en vreemden

Bij gehoorzaamheid zal het volk welvaart hebben en onoverwinnelijk zijn.
Bij ongehoorzaamheid krijgen ze straf en gebeuren er vreselijke dingen.
Als ze dan nog niet luisteren komen er nog ergere straffen

Als ze hun schuld belijden zal God denken aan het verbond.
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