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Drie dagen lang zoekt het volk naar water. Er is niks. Eindelijk, bij
Mara is water te vinden. Ze proeven het en: het is niet lekker. Het
is bitter. Ze mopperen en klagen: "Mozes, wat moeten we drinken?
We hebben zo'n dorstl" Mozes bidt en dan zegt God:
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