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Habakuk leefde in dezelfde tijd als Jeremia, Ezechiél
en koning Jojakim. Hij wil weten hoe God werkt en
waarom Hij dat doet.
Habakuk zegt daarover 2 dingen:
1. Alleen door te geloven ziet GodR IR AN
en vergeeft Hij je. En als je ra gl RatLI IS
dan kun je volhouden, want je W3Rl el T2

. Je weet, dat God eens alle onrded RIS
lijkheid) zal overwinnen. Er komgglIETITS
aarde waar rechtvaardigheid(= IR GEI)]
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Zo zien we dat dif boek, dat begint met iemand die
klaagt, eindigt met iemand,die samen met anderen, blij
is met Gods grote daden en Hem eert.





