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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

'Ach, wat gaat het slecht met Jeruzalem, met Gods waardevolle volk!
Vroeger waren de mensen rijk, gelukkig en belangrijk. Iedereen had
respect voor hen. En nu zijn ze minder dan niks.

Zij waren nog slechter dan de inwoners van Sodom.’

Hoe slecht?

Het volk wist Wie de Here was.

Ze hadden niet naar Hem geluisterd.

Daarom worden ze zwaarder gestraft.

Sodoms straf was kort en hevig,

maar het volk zal langzaam sterven en de tijd van lijden zal veel
langer duren.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.

Ook wij doen maar al fe vaak foute dingen.

Zing dan dit gebed:

Heer, ik kom tot U, Met Uw liefde, Heer,
hoor naar mijn gebed. Kom mij tegemoet,
Vergeef mijn zonden nu  nu ik mij tot U keer,
En reinig mijn hart en maak





