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klaagliederen 3:

Ik lijd pijn, omdat de Heer kwaad op mij is. Hij straft me hard, iedere dag opnieuw.

Ik ben mager en ziek, het voelt alsof al mijn botten gebroken zijn. Hij maakt het donker om mij
heen, nergens is nog licht. Het is alsof ik al dood ben. Het voelt alsof ik gevangen zit, ik kan
nergens heen. En als ik weg wil viuchten, houdt de Heer mij tegen. Hij wil mijn gebed niet
horen, zelfs niet als ik schreeuw om hulp.

Maar ik blijf vertrouwen, omdat ik weet: De Heer is goed voor zijn volk, we leven nog! Zijn liefde
blijft altijd bestaan. Zijn trouw is groot. Hij zorgt voor ons, elke dag weer. De Heer is alles wat ik
nodig heb, op hem vertrouw ik. De Heer is goed voor mensen die hem blijven zoeken.

Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Als God ons laat lijden, froost Hij ons ook. Zijn hart huilt bij het zien
van de vele mensen die gebroken of gewond door het leven gaan. Ooit
gaf God Zijn enige Zoon, want de pijn van Zijn kinderen was te groot!
Voel jij je gebroken, beschadigd of heb je diepe pijn?

Kijk dan naar dezelfde regenboog als Hij:

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij 1 woord. e .
Schrijf dat woord op de streep. = h___:

De Heer heeft alle macht: als Hij iets zegt, gebeurt het. Laten we
dus niet klagen, maar na over onze
zonden. Laten we de Heer weer gaan dienen. Goed is de HEER voor
wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht.





