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‘Tk zag wat er met jullie gebeurde. Daarom zijn mijn ogen rood
van het huilen. Jullie kinderen sterven van honger en dorst. Jullie
profeten hebben jullie bedrogen.

Alle vijanden lachen als ze jullie zien. Ze zeggen: 'Wij hebben
Jeruzalem verwoest. Eindelijk is het zover, naar deze dag
hebben we verlangd!

Help! De letters zijn raar geschreven. Wat staat hier?
Tip: Je mag een spiegeltje gebruiken.
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