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'De vijanden zijn zelfs Uw tempel in gegaan. Uw heilige tempel, waar
zij niet mochten komen. Zij hebben al Uw kostbare spullen gestolen.
God heeft een feest gebouwd voor de vijanden. De vijanden zijn heel
blij, want Jeruzalem is verwoest. Ze vieren feest.'

werd gedronken. Hij werd uiteindelijk gestraft(zie het verhaal over
de hand op de muur.)





