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Vroeger was Jeruzalem prachtig en beroemd. Nu is het froosteloos en
verlaten. God heeft Jeruzalem aan de vijanden gegeven, omdat de
mensen veel kwaad hadden gedaan. Ze hadden zich tegen God verzet.
Ze zouden op de Here hebben moeten vertrouwen, maar ze zochten

hun hulp bij de heidenvolken. Deze 'vrienden’ lieten hen in de steek en
werden zelfs hun vijanden. Alle ellende kwam dus door hun eigen
schuld.
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Omdat Hij stierf aan het kruis, vergaf God Israél en vergeeft Hij
onze zonden. De schuld is al betaald.

Help! De letters op het plaatje zijn raar geschreven. Wat staat daar?

Tip: Je mag een spiegeltje gebruiken.





