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Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Toen Sedekia 4 jaar koning van Juda was, moest hij naar Babel.
Seraja(= broer van Jeremia's secretaris Baruch), die ervoor moest
zorgen dat de koning op zijn reizen overal een goed verblijf had,
reisde mee.

Jeremia had alle rampen die er voor Babel zouden komen,
opgeschreven in een boek. Daarin stond precies hetzelfde als wat
er ook in dit boek staat over Babel.

Jeremia zei tegen Seraja: 'Als je in Babel aangekomen bent, moet
Jje het boek hardop voorlezen. Daarna moet je dit gebed
uitspreken: 'Heer, u hebt gezegd dat u deze stad gaat verwoesten.
Er zal niemand meer wonen, geen mensen en ook geen dieren. Het
zal voor altijd een woestijn worden.

Dan moet je het boek vastbinden aan een steen. Gooi de steen met
het boek in de rivier de Eufraat. En zeg daarbij namens de Heer:
‘Zo zal Babel zinken en nooit meer boven komen. Dat zal gebeuren

door de rampen die ik, de Heer, over Babel zal brengen.”
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Hiermee eindigen de woorden van Jeremia. Na jaren van
waarschuwen, waarschuwen en waarschuwen, voorspellen van
narigheid, gestraft worden door zijn eigen volk, niet beschermd
worden door de leiders, enz. enz., zit zijn dienst erop. Respect voor
deze gehoorzame man, die was en deed
wat God wilde!





