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De Heer die machtig en wijs is, heeft de hemel en de aarde
gemaakt. Hij zette de aarde vast, en plaatste de hemel daarboven.
Als de Heer spreekt, stroomt het water uit de hemel. Hij brengt
de regen, de bliksem, en wind. De hele natuur
reageert op Zijn stem.

Een edelsmid is ook een soort schepper, maar
dan van een afgodsbeeld. Maar wat een bedrog,
het is een doods ding. Er zit geen adem of geest
in. Een edelsmid kan alleen maar iets maken wat' | \
dood is. Daarom is het dom om beelden te £ )

vereren. De God van Israél is heel.anders. \

Hij heeft alles gemaakt, en ,.va — i X
Israél is zijn eigen volk. n
Zijn naam is: Machtige Heer. A . (
Streep elke tweede letter weg: y - o
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