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Straf en daarna redding.

De Heer zegt: 'Vlucht, Moabieten! Jullie land wordt veroverd
en alle steden verwoest. Jullie god Kemos is waardeloos en
wordt meegenomen naar een ver land, samen met alle priesters
en leiders.

Vroeger werd Moab door de andere volken bewonderd. Ze
deden alsof ze machtiger waren dan Ik en beter waren dan
andere volken. Hun daden stellen niets voor. Ze lachten Mijn
volk uit. Maar nu zal Moab zelf door iedereen uitgelachen
worden.’ Tk huil om Moab’, zegt Jeremia. De Heer zegt: ‘Moab
zal geen volk meer zal zijn. Moab, als je vlucht voor het gevaar,
val je in een kuil. En als je uit de kuil kunt klimmen, kom je vast
te zitten in een net.





