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10 dagen later zei Jeremia tegen hen:

'Tk heb gebeden tot de Heer, de God van SE
Israél. Dit is het antwoord van de Heer: Qvf;(}nt/
‘Blijf hier in Juda wonen. Jullie zullen NEL
niet sterven, maar leven. Want Ik heb MIT o =

spijt van de rampen die Ik jullie gebracht =D
heb. En wees niet bang voor de koning L@E%? ER

van Babylonié. Want Ik bescherm jullie. d” @ @ ‘_\g ?
Maar als jullie zeggen: 'Wij gaan in )
Egypte wonen!’, zal God zeggen: 'Dan
komt de oorlog en de honger, waar jullie
voor vluchten, achter jullie aan. Dan zullen jullie in Egypte sterven!
(weer klinkt de oproep tot onderwerping aan Babel.)

Jullie zeiden tegen mij: 'Bid tot de Heer, onze God. Dan zullen wij
doen wat Hij wil. Maar jullie zullen niet luisteren naar Zijn
waarschuwingen!'
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zodat het oordeel niet door hoeft te gaan. Dat is een grote
genade van God.





