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Jochanan en de andere legerleiders hoorden wat Jismaél gedaan had.
Ze achtervolgden hem en haalden hem in bij Gibeon. De 10 Judeeérs
die gevangengenomen waren renden blij en opgelucht naar Jochanan
toe. Maar Jismaél en 8 van zijn mannen vluchtten naar Ammon.

De koning van Babel kon nu gemakkelijk denken, dat Jochanan, de
legerleiders en de Judeeérs Gedalja hadden vermoord en dat zij
tegen hem in opstand waren gekomen. Ze waren bang dat zij door de
koning van Babel gestraft zouden worden.

Ze gingen allemaal, van klein ot groot, naar Jeremia. Ze zeiden tegen
Jeremia: 'Alstublieft, u ziet zelf met hoe weinig we nog over zijn!
Wat moeten we doen? Waar moeten we heen? Vraag de Heer, uw
God, om ons dat te vertellen. (Bidden tot "de Heer, uw God". Door zo
over de HEERE te praten lijkt het erop dat ze zelf niet met God
omgaan.)

Jeremia zei: 'Goed, ik zal bidden en jullie precies vertellen wat God
antwoordt. De Judeeérs zeiden: ‘We zullen luisteren naar wat de
Here onze God zegt. Want alleen dan zal het goed met ons gaan.’ (Nu

noemen ze God wel “onze God" noemen). (rrsoeon)
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