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Op een dag liet koning Sedekia Jeremia in het geheim uit de
gevangenis halen. Jeremia werd naar het paleis gebracht. De koning
vroeg aan Jeremia: 'Is er een boodschap van de Heer voor mij?'
(Sedekia wilde een goede boodschap horen.) 'Ja,’ zei Jeremia, 'u zult
gevangen worden genomen door de koning van Babylonié.’

Daarna zei Jeremia tegen koning Sedekia: ‘Waarom hebt u mij in de
gevangenis gezet? Ik heb niets verkeerds gezegd! Die profeten van u
hadden ongelijk! Zij beweerden dat de koning van Babylonié ons niet
zou aanvallen. Alstublieft, koning, ik smeek u stuur mij niet terug
naar de gevangenis, want daar ga ik dood.’

(Het was een rare situatie: De voorspellingen van de valse profeten
waren duidelijk niet uitgekomen. Zij werden niet gestraft. Jeremia
werd wel gestraft, terwijl zijn voorspelling wel uitgekomen was.)
Toen liet de koning Jeremia naar de kazerne bij het paleis in een
arrestantenlokaal, waar hij bezoek kan ontvangen, brengen. Daar
moest hij blijven. Elke dag kreeg hij eten totdat al het brood in de
hele stad op was.





