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Een paar jaar nadat Nebukadnessar Sedekia koning had gemaakt,
omsingelde het Babylonische leger Jeruzalem. Toen kwam de farao
van Egypte eraan om Juda te helpen. Daarom ging het Babylonische
leger weg.

Sedekia stuurde 2 boodschappers naar Jeremia. Hij wilde horen wat
er later zou gebeuren. Jeremia zei: Zeg tegen de Koning: ‘Sedekia,
het leger van Egypte zal teruggaan naar hun land. De Babyloniérs
zullen Jeruzalem veroveren en platbranden. Al zouden jullie winnen
van de Babyloniérs en al zou er van hen alleen een paar gewonden
overblijven. Dan zou ik die gewonden hun tent it laten komen om
Jeruzalem helemaal plat te branden! Bedrieg uzelf dus niet door te
zeggen: De Chaldeeén zullen beslist bij ons weggaan., want zij zullen

Wat zegt God? Breng de 2 boodschappers naar
Jeremia. Onderweg kom je letters tegen. Samen
vormen zij 10 woorden.
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God zegt eigenlijk:





