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Toen Jojakim koning was moest Jeremia alles wat hij
geprofeteerd had, vanaf Josia fot nu, opschrijven in een
boekrol. De Heer zei: 'Misschien schrikken ze van alle rampen
waarmee Ik hen wil straffen. En misschien stoppen ze dan met
hun slechte gedrag. Dan zal Ik al hun zonden vergeven
Weer zien we hoe geduldig en
genadig de Here is. Baruch schreef|
op wat Jeremia zei.

Het moet een heel werk geweest
zijn. Er is nogal wat gebeurt. De
Here heeft heel veel gezegd en
vaak gewaarschuwd.
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