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Lees de tekst.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

In Ex. 21 en Deut. 15 staat:

‘Stel dat iemand van het volk zichzelf als slaaf aan jou verkoopt. Dan moet|
hij 6 jaar voor je werken. Maar in het 7de jaar moet je hem vrijlaten.’
Met een verbond werd beloofd dat men dat zou doen. Men hakte daarbij
een stier in 2 stukken en liep er tussendoor. Als men de belofte verbrak,
zou het net zo met hen aflopen, als met de stier die in tweeén was
gehakt.

Maar...Er kwam een tijd dat ze de slaven niet meer vrijlieten. Ze deden
niet wat ze hadden beloofd.

Toen Zedekia koning was, moesten alle Judese slaven worden
vrijgelaten. Iedereen beloofde dat ze dit zouden doen. Ze deden dit,
maar al snel kregen de mensen er spijt van. Zij namen hun slaven weer
terug.

‘Omdat jullie die belofte hebben gebroken, zei de Here, 'zal het met
Jjullie net zo slecht aflopen als met de stier die in fweeén is gehakft.
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Er blijven nog letters over. e x\,,:

Samen vormen zij 3 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Naast alle foute en nare dingen die het volk al deed, had God
hierdoor nog een reden om het volk te straffen. God wil dat wij leven





