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Tk heb beloofd dat het volk van
Abraham, Isaak en Jakob altijd blijft
bestaan.

Tk heb beloofd dat Ik steeds een
nakomeling van David(= de Here Jezus)
zal aanwijzen als koning van mijn volk.
Hij zal eerlijk rechtspreken. Hij zal
iedereen goed en rechtvaardig
behandelen.

Tk heb de Levieten beloofd dat ze
altijd mijn priesters zullen zijn.
Niemand kan iets veranderen aan mijn beloftes. Ik die bepaalt heb
wat de nacht en de dag is, heb ook bepaalt dat het koning- en
priesterschap eeuwig zal duren . En dat Juda en Isragl eeuwig zullen
bestaan.

Streep elke 2de letter weg. Wat staat hier? @

Gboed| voefrtveusinti neiteatl awle =~

jlomuawa wrewnesnesne, mzaiajrn weelle

Ziinjkne bweelsoefnteense!

Deze prachtige belofte geldt ook voor ons. Met Juda en Israél
wordt de kerk, zoals wij die nu kennen, bedoeld. En ook deze Kerk
zal de Here beschermen.





