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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Sedekia is boos op Jeremia, omdat hij had gezegd dat het volk in
ballingschap zou gaan. Hij gooit Jeremia daarom in de gevangenis.
Daar zegt de Here tegen Jeremia: ‘Koop een stuk land van je familie.
En zeg: ‘Er komt een tijd, dat de huizen en akkers weer gekocht en
verkocht kunnen worden.” Jeremia koopt een akker helemaal
officieel met gefuigen erbij. En zegt wat hij moest zeggen.

Het kopen van dit stuk land lijkt een dwaze aankoop. Wat moet je in
z0'n situatie en met dat land? Het is niet dwaas als je gelooft dat de
HEERE herstel zal geven. Het laat zien dat je in Gods beloften
gelooft.

Maar Jeremia twijfelt en vraagt: 'Ach, Heer, mijn God, waarom
moest ik dat doen? U ziet foch wel dat die koop geen zin lijkt te
hebben omdat de stad in handen van de Chaldeeén is gegeven?'
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Samen vormen zij 5 woorden. !Tquu]aa

Schrijf die woorden op de streep.

De Heer antwoordt Jeremia: ‘Ik heb alle macht en kan alles doen. Tk
breng Mijn volk ferug naar Jeruzalem en laat ze daar voor altijd in
vrede wonen. Zij zullen Mijn volk zijn, en

Dan zullen zij niets
anders willen dan Mij dienen. Ik laat ze nooit meer in de steek.’





