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Lees deze belofte.
Zoek de dikgedrukfe letters in de woordzoeker op.

‘Ik, de Heer, zeg: ‘Er komt een nieuwe tijd!

Nu zijn jullie nog heel bang, maar Ik kom jullie bevrijden.

De vijanden die jullie moesten straffen hadden geen medelijden met|
Jjullie. Ze waren op hun eigen voordeel uit. Zij deden net alsof Ik niet
bestond en luisterden niet naar Mij. Daarom zullen ze allemaal in
gevangenschap gaan en de ellende ondergaan die zij Gods volk
hebben aangedaan. Ik zal de volken vernietigen. Zij zullen geen
macht meer over jullie hebben.”
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