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Maar toch bleef de Heer boos op het volk van Juda. Dat kwam
door alle dingen waarmee koning Manasse Hem beledigd had. De
Heer zei: 'Tk heb de Israélieten weggestuurd uit hun land, en zo
zal ik ook de mensen uit Juda wegsturen. Ik wil niets meer te
maken hebben met deze stad, die ik ooit uitgekozen heb. En ook
niet met de tempel waar ik wilde wonen!'





