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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Het volk is slecht:

-Ze luisteren niet naar Gods wet.

-Ze luisteren niet naar waarschuwingen van de profeten.

-Ze vertrouwen op zichzelf, op hun afgoden en de bevriende
heidenvolken. Ze vertrouwen niet op God.

-Ze willen niet bij Hem zijn.

Zoals het volk is, zo zijn de leiders:

-De vorsten zijn heel hebberig en pakken alles af van de armen.
-De rechters doen ontzettend graag gemeen tegen zwakke mensen.
-De profeten zeggen 'goed zo' als het volk zondigt.

-De priesters doen met Gods huis wat ze zelf willen en trekken zich
niets aan van Gods wetten.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen zij 5 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

En toch is Jeruzalem dé stad waar de Here wilde wonen. De leiders
moeten een goed voorbeeld geven. Laten zien dat ze een kind van God|
zijn, van Hem houden en voor de zwakkeren zorgen. Daarom is hun
gedrag zo vreselijk, zo niet hoe God is.

Jeruzalem





