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Nog voordat de ellende voorbij is, wordt de uitnodiging tot een
dankfeest voor de verlossing verzonden. Zo zeker is het dat God Zijn
volk zal verlossen. ?
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[ Juich!l Laat horen dat jullie blij zijn, mensen van Jeruzalem! Heel Israél
moet juichen! De Heer zal jullie niet langer straffen, want de oordelen
zijn voorbij. Hij jaagt jullie vijanden weg. Jullie hoeven nergens meer
bang voor te zijn. Alle volken zullen zien hoe goed jullie het hebben.

De Heer is de Koning van Israél. Hij is bij jullie. Hij zal met reusachtige
blijdschap juichen over jullie, Zijn volk. Hij zal met liefde zwijgen over
Jjullie zonden, want die zijn voor eeuwig weggedaan. Hij houdt van jullie
en zal jullie vergeven. Er zal volkomen rust zijn.'





