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De Heer zegt tegen Jeruzalem: 'Tk heb hele volken vernietigd.
De muren van hun steden heb Ik verwoest. Er komt niemand
meer.
Tk dacht dat jullie in Jeruzalem daar iets van zouden leren. En
dat jullie eerbied voor Mij zouden krijgen. Dan zou Ik jullie niet
gaan straffen en jullie huizen niet gaan verwoesten. Maar jullie
hebben alles juist nog erger gemaakt.
Alle mensen die Mij bedrogen hebben zullen daarom Mijn woede
voelen. De hele aarde zal in brand staan.’
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zodat het oordeel niet door hoeft te gaan. Dat is een grote
genade van God.





