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Nahum ziet in zijn droom iefs heel moois gebeuren. Het is alsof
het al gebeurd is: 'Luister, Juda, er is goed nieuws! Over de bergen
komt een bode, die de val van Ninevé komt berichten. Hij roept:
‘Vrede. Vier uw feesten en doe wat je aan de Heer beloofd hebt.
Jullie zijn door slechte mensen onderdrukt. Maar die komen nooit
meer terug(zie ook jes. 52: 7)

Als Juda hersteld wordt, wordt daarin de heerlijkheid van Gods
volk weer zichtbaar.

rosaispsicy)
Z

0=15 u=21
p=16 v=22
q=17 w=23
r=18 x=24
s=19 y=25
1=20 2=26

23-15-12-11-5-14
19-3-8-9-10-14-20
7-15-4-19

12-9-5-6-4-5

Jazeker, de HEERE zal de glorie van Jakob herstellen

zoals de glorie van Israél(=de naam van het verbondsvolk),
want plunderaars hebben hen geplunderd en hun wijnranken te
gronde gericht(Israél= de wijngaard, de wijnstok= de families, de
ranken= de familieleden. Zij zijn over alle landen verstrooid of
gedood).





