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6od is heel geduldig. Hij wacht lang met straffen. God heeft de
fouwtjes in handen. Hij geeft mensen nog de tijd om zich te
bekeren. Maar als dat niet gebeurt, straft Hij hen.

Het lijkt nu nog alsof ze met elkaar heel sterk zijn en dat denken|
zij ook, maar de Here is nog veel sterker. Tegen de koning van
Assyrié zegt de Heer: 'Jouw zoon zal geen koning worden. Ik zal
de beelden in je tempel kapotslaan. Verlies van een volk werd als
verlies van de goden gezien. Een god die zich in zijn eigen huis
laat uitroeien, is een waardeloze god.

Hij maakt een einde aan de wereldmachten die Hem en Zijn volk
kwaad willen doen. En daarna zullen ze Zijn volk nooit meer
iets kunnen aandoen.

Volg de lijnen. Welke zin van 10 woorden is de oplossing?
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