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Lees het gedicht.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.|

Vader God

Vader God, in de hemel

en toch dichtbij,

Tk ben Uw kind

U houdt van mij

U bent mijn Vader

U en ik gaan samen voor altijd

Vader God, in gevaar
beschermt U mij

ik heb verdriet

U troost mij

ik ben bang

U houdt mij vast

U en ik gaan samen voor altijd
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Er blijven nog letfers over.

Samen vormen ze 1 woord.

God beschermt en zorgt voor Zijn volk.
Bij Hem zijn ze





