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In de wet staat dat de grond in Juda elke 7 jaar rust moet krijgen.
Al heel lang hadden de mensen zich niet aan die wet gehouden.
Toen het volk in Babylonié gevangen zat, kreeg de grond van het
land Juda eindelijk rust. Na 70 jaar rust waren de fouten van het
volk weer goedgemaakt.

Sabbatsjaar (Lev. 25):

6 jaar lang mogen jullie zaaien en oogsten. Maar in het 7% jaar
moet je de grond rust geven. Het is een heilig jaar, ter ere
van Mij. Wat er dan vanzelf op je land opkomt, mag je niet
oogsten. Maar slaven en slavinnen, knechten, vreemdelingen en
beesten mogen eten wat er vanzelf groeit.
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Ezra 1:

Toen Cyrus koning van Perzié geworden was, gebeurde er wat de
profeet Jeremia al gezegd had: de Heer zorgde ervoor dat
Cyrus schreef: 'De Heer, de God van de hemel, heeft alle
koninkrijken op aarde aan mij gegeven. En Hij heeft tegen mij
gezegd dat ik voor Hem een tempel moet laten bouwen in
Jeruzalem, in Juda. Daarom moeten alle mensen die bij de
Heer horen, naar Jeruzalem teruggaan. Hun God zal hen
daarbij helpen.’





