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De Babyloniérs sloegen de twee
bronzen zuilen van de tempel, de
waskarren en de grote waterbak
kapot. Ze namen alles mee naar
Babel. Ook de bronzen, gouden en
zilveren voorwerpen.

Generaal Nebuzaradan stak de
tempel, het paleis, de grote gebouwen en alle huizen in Jeruzalem in
brand. Daarna liet hij de stadsmuren afbreken.
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De straf is groot. De tempel waar Israél zo trots op was is verwoest.
God wil niet meer in Zijn Huis wonen. En dat allemaal omdat het volk
koos om afgoden te dienen.





