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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Jeremia zei op het tfempelplein: 'Als jullie niet luisteren, zullen deze
mooie tempel en de stad verwoest worden. De mensen grepen
Jeremia vast en riepen: 'Jij moet gedood worden! Hoe durf je e
zeggen dat de fempel en de stad vernietigd zal worden? Hoe durf je
Zoiets te zeggen namens de Heer?'

ister naar de Heer, jullie God. Dan zal de straf niet
komen. Jullie kunnen met mij doen wat jullie willen. Maar bedenk goed
dat ik onschuldig ben. Als jullie mij doden, zullen jullie gestraft
worden.

Toen zeiden de leiders en het volk: 'Deze man mag niet gedood
worden. Want hij heeft gesproken namens onze God. Luister! Als wij
Jeremia doden, zal de Heer ons heel zwaar straffen.’
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Er blijven nog letfers over. $

Samen vormen zij 3 woorden. f 7,

Schrijf die woorden op de strepen. [

Wat een kans krijgen de mensen van onze genadige Heer. Nog steeds

wil Hij vergeven en zal Hij niet straffen als ze Hem gehoorzamen.

Jammer dat de leiders de mensen
ze moeten stoppen met zondigen.





