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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Here liet Jeremia twee manden met vijgen zien. In één mand
zaten mooie, heerlijke vijgen en in de andere zaten rotte vijgen.
Toen zei de Heer, de God van Israél: 'De Judeeérs die meegenomen
zijn naar Babel, lijken op de goede vijgen. Met hen zal het goed
aflopen, want er komt een tijd dat ze weer terugkomen. Ze gaan het
land weer opbouwen en Mij dienen. Ik zal hen dat Zelf weer leren.
Maar de andere Judeeérs lijken op de slechte vijgen. Dat zijn koning|
Sedekia, de leiders van Juda, het volk in Juda en de Judeeérs die
naar Egypte gegaan zijn. Het zal heel slecht met hen aflopen. Waar
ze ook heen vluchten, de oorlog, hongersnood en pest zal hen
achtervolgen, totdat ze allemaal zijn uitgeroeid.
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Er blijven nog letfers over.

Samen vormen zij 1 woord.

Schrijf dat woord op de streep.

Hadden zij maar naar de Here geluisterd. God had gezegd: ‘Als jullie

je vrijwillig overgeeft aan de koning van Babel, zullen jullie in leven

blijven. Ook nu is het nog steeds heel belangrijk om naar de Here te
Dan komt het altijd goed. ”





