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Jojakim werd koning van Juda. Hij deed dingen die de Heer
slecht vond. Koning Nebukadnessar van Babylonié viel het land aan.
Jojakim werd verslagen. Toen gaven koning Jojakim, samen met zijn
moeder, zijn dienaren, zijn legerleiders en zijn officieren zich over
aan koning Nebukadnessar. Nebukadnessar nam iedereen mee naar
Babel die iets met het leger te maken . In totaal werden ongeveer
18.000 Judeeérs weggevoerd. Alleen de armste mensen bleven in
Jeruzalem achter.

Hierna werd Jojachin koning. Hij was nog maar 8 jaar. Hij
regeerde maar 3 maanden en 10 dagen. Jojachin deed dingen die
de Heer slecht vond. Nebukadnessar liet Jojachin en de schatten
uit de tempel naar Babel brengen.

Toen koos Nebukadnessar de broer van Jojachin, Sedekia, uit om
als koning over Juda en Jeruzalem te regeren. Ook hij deed dingen
die de Heer slecht vond.

Vraagje: Wat zal er met Sedekia gaan gebeuren? En: Waarom?





