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Lees wat God hier zegt.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

'De herders hebben niet goed voor hun schapen gezorgd. Ze hebben de
kudde niet beschermd. De schapen zijn alle kanten op gevlucht, maar
de herders zijn de schapen niet gaan zoeken. Daarom zal het met die
herders slecht aflopen! Koningen van Juda, jullie zijn die herders! Het|
zal slecht met jullie aflopen!

De mensen van mijn volk die overgebleven zijn, haal Ik terug. Ik zorg
ervoor dat er een nieuwe koning komt uit de familie van David. Tk zal
hem zelf uitkiezen. Die koning zal wijze besluiten nemen. Hij zal
iedereen goed en rechtvaardig behandelen. Zijn naam zal zijn: 'De
Heer is onze Redder'. Want Ik zal mijn volk redden. Het hele volk zal

in vrede leven.
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen zij 7 woorden.
Schrijf die woorden op de strepen.

belooft hier dat de Messias op de troon van David zal komen.





