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Lees de tekst.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Koning Josia was een goede koning. Zijn opvolgers waren allemaal
slechte koningen, die de afgoden dienden en slecht waren voor de
zwakke mensen. De Heer gaat de koningen één voor één bij langs.
Koning Sallum(= koning Joahaz ) werd gevangen genomen en
weggevoerd naar Egypte. Hij zal daar sterven en zijn eigen land nooit|
meer ferugzien.

Met Koning Jojakim zal het ook slecht aflopen. Als hij sterft zal
niemand verdriet hebben. Hij zal niet begraven worden. Zijn lichaam
zal weggesleept worden, ot ver buiten de poorten van Jeruzalem.
QOok koning Jechonja haalt God weg uit Jeruzalem. Hij blijft hopen
dat hij ooit terug zou mogen naar zijn eigen land. Maar dat gebeurde
niet. Hij zal daar sterven. Zijn leven was een mislukking. Geen één
van zijn nakomelingen zal op de troon van David zitten en koning van

Juda zijn.
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Er blijven nog letfers over. die doos is “‘
Samen vormen zij 5 woorden. nu |eeg o

Schrijf die woorden op de strepen.
Een trieste rij van koningen. Wat was





