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‘Koning van Juda, die op de troon van David zit, houd je aan
mijn regels. Spreek eerlijk recht. Behandel iedereen goed en
rechtvaardig. Maak geen misbruik van mensen zonder macht,
maar bescherm hen tegen hun onderdrukkers. Gebruik geen
geweld tegen vreemdelingen, fegen weduwen, of tegen kinderen
zonder vader. En vermoord geen onschuldige mensen.

Ook nu mogen we van onze regering verwachten dat ze goed zorgen
voor arme kansloze mensen en de vreemdelingen.





