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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Wat een moeilijk leven heeft Jeremia. Overal waar hij komt wordt
hij uitgelachen. Terwijl hij alleen maar de woorden van de Here
doorgeeft. Daarom klaagt hij tegen de Here: 'U ziet hoe de mensen
en zelfs mijn vrienden met Uw woorden spotten. Daarom denk ik wel
eens: 'Tk stop ermee.’ Maar dat kan ik niet want Uw woorden zijn zo
sterk, dat ik ze wel moet uitspreken.

Maar ik weet Here, dat zij mij niet kunnen doden, want U beschermt
mij. Ze zullen door U gestraft worden. Heer, ik zing voor U, ik wil U
danken. Want U redt machteloze mensen als ze door anderen
bedreigd worden.

Ons kan ook het gevoel overvallen dat we niet meer aan de HEERE
willen denken en voor Hem werken. Het heeft immers allemaal geen
zin. Maar dan zullen we, net als Jeremia, niet anders kunnen dan
Gods woorden te spreken. En we kunnen dan ook zingen:
Vader God

Vader God, in de hemel

en toch dichtbij,

Tk ben Uw kind

U houdt van mij

U bent mijn Vader

U en ik gaan samen voor altijd

Vader God, in gevaar
beschermt U mij

ik heb verdriet

U troost mij

ik ben bang

U houdt mij vast

U en ik gaan samen voor altijd |9
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Er blijven nog letfers over. Samen vormen zij 3
woorden op de streep: de woorden
uit onze mond.

oorden. Schrijf die





