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De Heer zei tegen Jeremia: 'Ga naar het huis van de pottenbakker.
Daar zal ik je vertellen wat mijn boodschap is.

De pottenbakker was aan het werk. Hij legde een stuk klei op de
draaischijf om een pot fe maken, maar de pot mislukte. De klei was
nog zacht en de pottenbakker kon gewoon overnieuw beginnen. De
pottenbakker deed dat. Hij vormde de klei met zijn handen, net zo
lang tot het de pot was die hij wilde.

Luister, volk van Israél’,
zei Jeremia, 'De Heer
zegt tegen jullie: 'De
pottenbakker doet met
zijn Klei wat hij wil. Net
20 doe Tk met jullie wat
Tk wil. Begrijpen jullie well /
hoe machtig Tk ben? Tk
kan het land vernietigen
en de mensen doden.

Als jullie stoppen met alle
verkeerde dingen die jullie doen,
kan Ik, net als de pottenbakker,
besluiten om jullie gelukkig te
maken.

Maar,.... als jullie doorgaan met je
zondige leven, zal Ik besluiten om
Jjullie te straffen.

Tedereen die het verwoeste land
ziet, zal beven van angst en zich
snel omdraaien. Als dat gebeurt,
draai Ik me ook om en help Tk
jullie niet.! Wat betekent dit woord?

welk woord staat hier?





