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Jeremia ziet het niet meer zitten. Zijn volksgenoten haten hem en
schelden hem uit. Ze willen hem zelfs doden.

Jeremia zegt tegen de Here: 'Was ik maar nooit geboren. Ik heb
niemand slecht behandeld en zelfs voor hen gebeden.

Heer, doordat Uw woorden in mij waren, werd ik blij. Want
daardoor hoorde ik helemaal bij U, Heer. Maar met Uw woorden
kwam ook Uw woede in mij. Ik moest de mensen vertellen, dat U
kwaad op hen bent. Zo hebt U mij eenzaam gemaakt. Ik heb nooit
plezier, vrolijke mensen komen niet in mijn buurt. Het gaat heel
slecht met me. Heer, hoe kan ik U nog vertrouwen als U mij niet
helpt?’

God zegt: 'Te moet Mij vertrouwen. De mensen moeten naar je
luisteren. Luister jij maar niet naar hen. Ze kunnen je echt niet
doden, want Ik zal je sterk maken en bij je zijn
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