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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

'Tk ga dit volk niet helpen’, zegt de Here, 'Hun gebed helpt niet. Ook
al zouden Mozes en Elia hier voor Mij staan om voor dit volk te
bidden, mijn besluit staat vast! Stuur het volk maar weg. Als ze dan
vragen waar ze heen moeten gaan. Zeg dan: '6od heeft 4 plaatsen
voor jullie uitgekozen. Namelijk: de dood, de oorlog, de hongersnood
en een ver land. Deze zware straffen zullen jullie treffen.

6od straft ook, omdat koning Manasse zulke vreselijke dingen heeft
gedaan en andere afgoden diende. De volken om jullie heen zullen
beven van angst, als zij zien hoe jullie gestraft worden.

Niemand zal jullie komen helpen of medelijden met jullie hebben. Ook
God heeft geen medelijden met jullie, want jullie hebben God verlaten

en bent gewoon met jullie zondige
leven!
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen zij 1 woord.
Schrijf dat woord op de streep.





