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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Heer zei tegen mij: ‘Jeremia, je moet een witte linnen gordel

(= soort riem) kopen. Doe hem om en zorg ervoor dat hij droog
blijft. Je moet naar de rivier de Eufraat gaan. Daar moet je de
gordel verstoppen in een rotsspleet.’ Ik ging op weg en deed wat de
Heer gezegd had.

Een hele tijd later zei de Heer fegen mij: ‘Jeremia, ga ferug naar
de rivier. Je moet de gordel weer pakken.’ Ik deed dat, maar er was
niks meer van over: het was waardeloos geworden.
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen zij 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Toen zei de Heer tegen mij: “Zo zal er ook niks overblijven van de
inwoners van Juda. Het zal met hen net zo aflopen als met deze
riem waar je niks meer aan hebt.

Ik heb de inwoners van Juda en Israél altijd heel dicht bij me
gehouden. Net zoals een riem dat strak om je lijf zit. Want ik wilde
dat ze
zijn, maar Mijn volk heeft niet naar Mij geluisterd. Hierdoor
hebben de andere volken ook geen respect meer voor Mij.





