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Lees wat God zegt.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

‘Maar jullie willen niet naar Mij luisteren. Ik luister wel naar jullie’,
zegt de Here, 'en wat Ik hoor zijn allemaal leugens. Niemand heeft
ijt van zijn slechte gedrag. Ze denken er nog niet eens over na.
Kijk eens naar de frekvogels ook zij hebben wetten, natuurwetten.
Zij weten precies wanneer ze moefen komen en wanneer ze moeten
vertrekken.

Maar jullie schrijvers, priesters en profeten doen alles verkeerd.
Zij hebben zelf wetten gemaakt, die vol staan met leugens. Maar
Mijn goede wet zijn jullie vergeten. Zij zeggen dat er niets aan de
hand is, maar er komt een vreselijke ramp. Jullie profeten en
priesters zullen zwaar gestraft worden. Hun land en hun vrouwen
geef Tk het aan hun vijanden en zelf zullen zij gedood worden.'
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Samen vormen zij 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Jeremia zegt: Tk

Het is te erg allemaal |
Ik kan er niet tegen! Dag en nacht huil ik om alle doden.”





