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Weer wordt Jeremia erop uitgestuurd door de Here om de mensen
te waarschuwen, Hij zegt: ‘Zoals water it een bron stroomt, zo
stroomt het kwaad uit Jeruzalem Als jullie doorgaan met zondigen
komt er een ramp die alles vernietigd. Viucht! Tk stuur legers om
Jeruzalem te omsingelen. De soldaten nemen het gebied rondom de
stad in bezit.

De Here zegt verder: 'Luister toch naar Mij. Leer van deze straf,
inwoners van Jeruzalem! Anders laat Tk jullie alleen achter. Dan
wordt Jeruzalem een woestijn, een gebied waar niemand woont.
Wat staat hier?

Tip: je mag een spiegeltje
gebruiken.
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Hier zien we weer geduldig de Here is. Hij houdt wel van deze
Zzondige mensen. Ze krijgen nog steeds de tijd om terug te komen
bij de Here en met hun hele hart Hem te gaan dienen.





