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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

'Het kan ze niets schelen als arme mensen oneerlijk behandeld
worden., zegt de Heer, 'Ze zijn slechter dan slecht. Een volk dat
zulke dingen doet, verdient straf. Maar de Judeérs durven nog
steeds fe vragen: 'Waarom moet ons dit allemaal overkomen?'

Jullie zijn op de afgodsbeelden gaan lijken. Ook jullie hebben oren,
maar jullie horen niets en jullie hebben ogen, maar zien niets. Tk ben
Degene Die macht heeft over de zee. Ik heb een grens van zand
gemaakt, die de zee tegenhoudt. Ook al buldert de zee en bruisen
de golven, die grens houdt al het water tegen. Ik zorg voor het
zaad en de oogst.

De profeten vertellen leugens aan jullie. De priesters geven jullie
regels die ze zelf gemaakt hebben. En jullie vinden het allemaal
prima. Maar Mij jullie Heer en hemelse Vader zijn jullie vergeten.
Wacht maar tot jullie einde komt!

sjullienniet
rvindenheerk
epibehandeld
treoneerliijk
sonemokrevom [T
efzrvgtneseb Wold
ieaaakerbnlr rg
rtdaattasoie K
pPenaeemedejg 1@
rnmglinnooke I
oerlrsneguel
geepflezfkns
vnmoraawami]j

Er blijven nog 13 letters over.

Samen vormen zijn 3 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Kiezen voor God heeft grote gevolgen





