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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Heer zegt: 'Volk van Israél, Ik heb voor jullie het mooiste land op)
aarde uitgekozen. Daar liet Ik jullie wonen. Tk verwachtte dat jullie
Mij Vader zouden noemen en Mij trouw zouden blijven. Maar nee!
Net zoals een ontrouwe vrouw haar man bedriegt, zo hebben jullie
Mij bedrogen en zijn afgoden gaan dienen. Echt helemaal fout.

Toch zeg Ik: 'Ontrouw volk, kom bij Me terug. Dan zal Ik zorgen dat
Jjullie Mij weer trouw worden.

Dan zullen jullie zeggen: ‘Hier zijn we, we komen bij U ferug. U hebt
ons gered! Zolang ons volk bestaat, hebben wij de Badl vereerd. En
die afschuwelijke god heeft ons helemaal arm gemaakt en alles van
ons afgenomen: ons land, onze dieren en ook nog onze kinderen. We.
hebben het allemaal verkeerd gedaan. Hadden wij maar naar U
geluisterd, want U alleen bent onze God.'
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Er blijven nog letfers over. fude

Samen vormen zij 1 woord.
Schrijf dat woord op de streep.
Het volk zegt " '. Zal 6od hen vergeven?





