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Toen stak de Heer zijn hand uit en hij raakte mijn mond aan.

Hij zei tegen mij: 'Tk leg mijn woorden in jouw mond. Vanaf nu heb jij
macht over alle landen en volken. Je hebt de macht om volken weg te
halen uit hun land, en om alles af te breken, fe vernietigen en kapot te

maken. Maar je hebt ook de macht om volken terug te laten gaan naar
hun land, en om alles weer op te bouwen.’
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Gods doel is herstel, zegen en vernieuwing. Gods woord is machtig, zodat
Jeremia dit doel zal halen.

Jeremia krijgt de macht om:
~weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen.’ Het

wegrukken en afbreken is niet door het zwaard, maar door Gods woord.
-"Om te bouwen en te planten.”





