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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Josia zei tegen de levieten: Plaats de heilige ark inde tempel, slacht
het paaslam en heilig u.’ Josia, de leiders van het huis van God en van
de levieten zorgden ervoor dat het volk, de priesters en de levieten
genoeg beesten hadden om te of feren. Josia gaf bijvoorbeeld wel
33.000 beesten aan het volk kado.

Daarop slachtten de levieten het paaslam. De priesters sprenkelden
het bloed met hun handen en de levieten stroopten de huiden af. Zij
legden de delen voor het brandoffer apart, zodat het volk ze aan de
Here konden geven. Zo deden zij ook met de koeien. Zij braadden het
paaslam op het vuur. De delen die apart gelegd waren kookten zij in
en deelden het snel uit aan heel het volk, waarna de maaltijd kan
beginnen. Daarna bereidden zij het paaslam voor zichzelf, de
priesters en de zangers.

Een Pascha zoals dit was in Israél niet meer gehouden, vanaf de tijd
van de profeet Samuel.
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Er blijven nog letfers over.
Samen vormen zij 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Het bloed herinnert aan de verlossing van het volk uit Egypte. En het
verwijst aan het kruis.
Door Zijn bloed krijgen wij vergeving van onze zonden.





