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Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Toen Josia 18 jaar koning was, was hij nog steeds bezig om het land
en de tempel van de Heer, zijn God, rein te maken en te herstellen.
Er werd heel veel geld naar de tempel gebracht door mensen uit
Israél en Juda. De hogepriester vond daar een boek met de wetten
van Mozes. Hij zei tegen de schrijver Safan: 'Tk heb een boek
gevonden met de wetten van de Heer.' Safan las het en las het
daarna aan de koning voor.

Toen de koning hoorde wat er in het boek stond, schrok hij erg en hij
scheurde kleren. Hij zei: ‘Onze voorouders hebben zich niet
gehouden aan de regels die erin staan. Daarom is de Heer boos op
ons. Nu moeten jullie Hem om raad vragen over de inhoud van dit
boek. Doe dat voor mij en voor alle mensen die nu in Israél en Juda
wonen.’ Toen ging hogepriester samen met de dienaren van de koning
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Er blijven nog letfers over.

Samen vormen zij 2 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.
Het is de eerste keer dat Josia
en de kracht van Gods Woord voelt.





